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MAASEIK

Apoth eek in de kijker
                      Van kruidenkenner – pillendraaier tot apotheker 
Reizende tentoonstelling:
•	 15/02/2018 – 15/04/2018: Apotheek - Markt Maaseik
•	 17/04/2018 – 14/06/2018: Apotheek - Rijksweg 433, Dilsen
•	 14/06/2018 – 14/08/2018: Apotheek - Kantonsweg 89D, Dilsen-Stokkem

Apothekers uit grootmoeders tijd
In de vroege middeleeuwen werden de 
eerste apotheken ingericht door kloosters en 
gasthuizen.

Vanaf de 15e eeuw ontstaat het ambacht 
van de kruidenkenners. Ze leerden hun vak 
door overlevering van vader op zoon of van 
leermeester op leerknecht.  Achter in hun winkel 
werden zalfjes, drankjes en pillen vervaardigd. 
De meeste medicijnen werden gemaakt op 
basis van kruiden en ook delen van dieren 
kwamen eraan te pas: bv. bloed uit het hart 
van een mol om “het feyt” (infectie van vinger 
of teen) te genezen. Aan de gevel prijkten de 
typische uithangborden of gevelstenen met 
voorstellingen zoals o.a. de eenhoorn, een vijzel 
of “de gapers”.

Met de komst van 
Napoleon (ca 1800) 
werden de ambachten 
afgeschaft. Hij zorgde 
voor een strikte 
regelgeving voor 
de apothekers: ze 

moesten een specifiek diploma behalen, de 
gebruiksaanwijzing en datum moest vermeld 
worden op de medicatie en alle gevaarlijke 

middeltjes en vergiften moesten veilig achter slot 
en grendel bewaard worden in de vergiftenkast. 
In de museumapotheek van Maaseik was dit 
niet anders. Hier kan u dan ook een originele 
vergiftenkast bewonderen. En ja hoor! De flesjes 
en vergiften zijn nog steeds aanwezig.

Met de opkomst van de scheikunde op het einde 
van de 18e eeuw maakten de geneesmiddelen 
op basis van kruidenmengsels deels plaats voor 
nieuwe medicijnen ontwikkeld in labo’s. En 
ging er een nieuwe chemische wereld open. Zo 
zijn in de vergiftenkast ook cocaïne, morfine,… 
aanwezig. Deze “drugs” werden vanaf de 19e 
eeuw in de geneeskunde gebruikt om de pijn te 
verzachten en te verdoven. 

Het streven naar gezondheid – geluk en 
bevalligheid is van alle tijden. En dat bewijzen 
o.a. “bella donna” – poudres de longue-vie 
– glyzerona – van pruimtabak  tot parfum en 
zeepjes, die ook bij de kruidenkenners te 
verkrijgen waren.

Ook onze oudste 
privéapotheek van 
België (1704) in het 
huis “In den Blauwe 
Leeuwe” (Markt 45 
te Maaseik), nu een 
museum, is volgens 
deze eeuwenoude 
geschiedenis gerieflijk 
ingericht.


